
 

 

“Ik ben zo moe en uitgeput na een lange reis…  

al wat ik vraag is een rustige slaap en  

dromen van hen die ik liefhad…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mevrouw 

“Thansken” Prudencia Van Bont 
weduwe van de heer Georges Adriaens († 2014) 

 
Gewezen uitbaatster van café “Thansken”. 

 
Geboren te Pamel op 24 april 1932 

en er thuis overleden op 13 december 2019. 

 

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk 

wordt uitgenodigd, vindt plaats 

op zaterdag 21 december 2019 om 10.00 uur 

in de aula van het rouwcentrum De Deyn, Denderstraat 4 

te Ninove, gevolgd door de bijzetting bij haar echtgenoot 

op het kerkhof Roosdaal- Pamel (Lostraat). 

 

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 9.45 uur. 

 

 

 

 
Dit melden u: 

 
Anja Adriaens 

haar dochter 
 
Jill Adriaens 

haar kleindochter 
 
Robert (†) en Henriette (†) Verpaelst - Van Bont 

Victor (†) en Maria (†) Van Bont - De Petter 

Frans en Jacqueline Van Bont - Van Geel 

Roger (†) en Diana (†) De Breuck - Van Bont 

Hugo en Denise (†) Van den Broeck - Van Bont  

Luc en Erna Heyman - Van Bont 

haar broers, zussen, schoonbroers, 
schoonzussen en hun kinderen en kleinkinderen 

 
De families Van Bont, Adriaens, Van Asbroeck en Boon. 

 
Met onze dank aan huisarts dr. Michel Gijssels en 
aan de thuisverpleegster Kristien De Gendt. 
 
U kan Thansken een laatste groet brengen in het rouwcentrum 

De Deyn, Denderstraat 4 te Ninove op donderdag en vrijdag 

van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Gelieve uw rouwbetuigingen te zenden via 
begrafenissen De Deyn, Burchtdam 104, 9400 Ninove, 
met als melding “Thansken Prudence Van Bont” 

 
Condoleren kan online via www.begrafenissendedeyn.be. 

http://www.begrafenissendedeyn.be/

